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Bid voor de zielerust van
Mevrouw

Marie, Louise HERREGODS

weduwe van de Heer
René, Jozef MOTTE,

geboren te Nederbrakel op 18 ok-
tober 1893 en godvruchtig overle-
den in de kliniek St.-Franciscus

te Brakel-Opbrakel op 23 septem-
ber 1981, gesterkt door de HH. Sa-
kramenten en de Pauselijke Zegen.

Wanneer we nu staan bij het i
chaam van onze overledene moeder
en grootmoeder, zijn we bedroefd,
maar ook zeer dankbaar.

We danken God dat we moeder
zo lang en zo goed in ons midden
mochten behouden.

We danken moeder om haar lief-
de, om haar voorbeeld en haar goe-
de raad. Moeder, ge waart voor ons
heel en al goedheid. Dank U.

Als een flinke huismoeder, als een
voorbeeldige christen is ze de weg
van haar leven gegaan. Deze weg

wordt nu verder getrokken in Gods
nabijheid. Dit troost ons, want het
is steeds hartverscheurend moeder
te moeten missen, ook al is het op
zeer hoge leeftijd.

Moeder, we weten dat ge samen
met vader over ons blijft waken en
voor ons blijft zorgen, maar nu van
bij God, de Gever van alle goed.

Maria, troost der bedrukten, bid
voor ons.

De families Herregods, De Smet,
Motte, Van Wijmeersch,

danken U voor uw blijken van
medeleven in hun rouw.

Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




