" Heer, tot wie kunnen wij gaan ?
Gij hebt woorden over het eeuwig leven !

+

In sterk geloof en in de hoop op een
eeuwig weerzien, geven we aan de Heer
terug zijn dienares mevrouw

ZOE HERREGODS

echtgenote van de heer
PAUL VERCLEYEN

geboren te Deftinge op 12 november 1893 en
gesterkt met de H. Sakramenten der zieken is ze
naar de eeuwige rust overgegaan te Geraardsbergen
op 6 november 1970.

Lid van Bond van gepensioneerden

" Kom, laat ons naar de overzijde varen " - en Zoé
is vol overgave en vertrouwen ingegaan op de uit-
nodiging van de Heer. Haar ziekte en lijJden waren
de dienstboden van God om haar waardig op Zijn
komst voor te bereiden. Met geloof, zacht en ver-
duldig is ze die komst tegemoet gegaan.

Als diepgelovig mens wist zij dat sterven geen einde
betekent, maar de duistere poort waarlangs men in
het volle licht komt. Dit is de grote genade van hen
die Gods woord aanvaarden en beleven.

Met hart en ziel gaf Zoé zich aan hare taak van
zeer actieve echtgenote en zorgende moeder. Ze
ging allen voor in een eenvoudig geloof. Ze was

gelukkig in haar gezin, het moest een thuis zijn
voor iedereen, waar alles stil in vraag werd gesteld
en waar alles schoon een waardige oplossing vond.

Dierbare echtgenoot, gedurende vijftig jaren moch-
ten we samen zijn. 'k Weet dat deze scheiding u
hart zal vallen. Oprecht en eeuwige dank voor
deze trouwe toewijding en vooral in de zware
dagen van mijn ziek-zijn. Laat u leiden door de
hand van de Heer, Hij zal uw troost en sterkte zijn.

Beste kinderen en kleinkinderen, graag had ik nog
willen delen in uw geluk en vreugde en u helpen
in uwe zorgen. Veel geluk en troost hebt ge me
bezorgd en dankend blijf ik voor u bidden. BIijf in
vrede en liefde rondom vader voor elkander door
het leven gaan en moge de Heer Jezus u zegenen
en bewaren.

Vaartwel beste broer, bloedverwanten, geburen en
leden van onze bond van gepensioneerden, de
Heer lone uwe genegenheid.

Ze ruste in vrede.

De families
Herregods, Vercleyen,
Van Waeyenberge, Haegeman,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge




