« Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde
geven. » (Z.J. 920)
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weduwe van de Heer
GEORGES DE STERCK

geboren te St.-Martens-Lierde, op 29 januari 1903
en godvruchtig overleden in de St.-Elisabeth-
kliniek te Zottegem, op 8 december 1987, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.
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De families HERREGODTS, DE STERCK,
LANGBEEN en CAUWEL,
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Leven is zeventig jaar worden. Of vierentach-
tig zoals Bertha, als je wat sterker bent dan de
doorsnee mens. Leven is ademen, werken, lief-
hebben. Leven doe je met anderen. André en
Jeannine bestoefen hun moeder. Zij houden van
haar. « Nooit over haar te klagen gehad » ge-
tuigen zij.

Bertha heeft hard gewerkt, zich krom gewerkt.
Moe wellicht maar toch ijverig ten einde toe.
Zij bleef goed voor veel karweitjes : aardappe-
len schillen, schotelen wassen, koffie schenken.
Zo huiselijk was zij gebleven. En met een goed
karakter. Niemand tot last. Vroeger op het ak-
kerland als een flinke boerenvrouw. Een helicop-
terfoto prijkt nog in de woonkamer waar je Berta
bezig ziet in volle zon. En je vermoedt haar
zweet, haar moed, haar tranen, haar moeder-
zorg. De kleinkinderen noemen haar "'méméken’’.
Liever kan het niet. Zij was ook goed voor
buren en voor mensen. Zij vroeg naar hen, had
veel interesse, was zelfs leergierig.

Nu is zij gestorven in de late avond van haar
leven. Gezonken als een zon, verdwenen achter
de horizon maar niet vergeten. Zij mag blijven
leven in de herinnering, in de harten, in het
geweten van wie haar « moeder en méméken »
noemen. Of «een goede buur». Zij heet liefde.




