Ontferm U over mij, o God, volgens uw grote
goedertierenheid.

BID VOOR +t DE ZIEL

van Mevrouw

Gabriélle Herregodts

echtgenote van
Mijnheer Achiel DE MEYER

geboren te Schendelbeke, de 26 november 1903 en
er schielijk overleden, de 15 februari 1964.

In de Handelingen van de Apostelen lezen wij dat
de eerste kristenen « één van hart en één van geest
waren » zo was ook het gezin waar moeder zo plots
en onverwachts uit verdween. Een grote leemte
laat ze na, want moeder is het bindpunt van het ge-
zin, ook al zijn de kinderen uitgetrouwd. Hoe graag
keert men niet terug naar moeder : met het blije en
het droeve van het leven.

lederen dag zien wii rondom ons hoe broos het
leven is hier op de wereld. Wij komen en wij gaan
en wij voelen onze nietigheid tegenover God, on-
eindig in majesteit, maar oneindig goed. Neen, dit
leven is het ware, het blijvende niet. Wij zijin ge-
roepen tot een ander en schoner bestaan, waar ge-
luk, rust en vrede geen grenzen kennen.

God, wie het eigen is altijd genadig te zijn en te
sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van
uw dienares, Gabriélle, vergeet haar niet, maar
gebied dat zij door de Engelen opgenomen en naar
het hemelse vaderland geleid'worde. Door Christus
Onze Heer.

Dierbare echtgenote, lieve moeder, wij hebben
van u gehouden toen gij nog bij ons waart, waarom
zouden wij u nu vergeten. Wij zullen steeds met
liefde en eerbied aan u denken. Ook zullen wij
voor u bidden, want door ons gebed zullen wij u
zeker niet vergeten.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Van Nieuwenhove, G’bergen

De familien DE MEYER, HERREGODTS,

DANEELS, BORREMANS,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hun betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




