De Heer roept alle mensen naar zijn veilig huis.

Tot dierbare herinnering aan

MEVROUW
IRMA HERREGODTS

weduwe van de Heer
FIRMIN DE BRAKELEER

geboren te St.-Martens-Lierde op 7 juli 1907 en
godvruchtig overleden in Home ' Stil Geluk”
te Ophasselt op 23 april 1988, gesterkt door de
Pauselijke zegen en het Sakrament van de
Ziekenzalving.
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De families HERREGODTS, DE BRAKELEER,
VAN OYCKE en LION,

danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming en uw vroom gebed.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind en zij zijn verdwenen.

Ook als men een gezegende ouderdom bereikt
blijft het leven kort. ledere dag ons gegeven,
heeft zijn eigen waarde voor de eeuwigheid,
voor ons, voor de medemens.

Samen met haar dierbaren bidden wij voor deze
betreurde overledene :

God,

Heer van leven en dood

en Bezieler van mensen,

wij geven dit lichaam uit handen,

in het geloof

dat Gij deze moeder een nieuw bestaan geeft
en dat zij daar zal zijn

waar wij geen voet gezet hebben

maar waar wij eens zullen gaan

als herboren mensen.

In het vertrouwen

dat Gij uw hand niet terugtrekt

van wat Gij geschapen en verlost hebt
vertrouwen we U onze dierbare overledene toe.
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