Mijn ‘kinderen, ik heb u al

wat ik geven kon, gegeven :

mijn werkzaamheid bij dag en nacht,
mijn liefde en ook mijn leven.

T

Gedenk hem die nu leeft
in Gods oneindige liefde

PHILEMON HERREGODTS

weduwnaar van JULIETTE HAILLEZ,

geboren te Zarlardinge op 6 augustus 1906
en godvruchtig overleden in de H. Hart-
kliniek te Geraardsbergen op 20 septem-
ber 1984, gesterkt door de genademidde-
len van de H. Kerk.

De families HERREGODTS,
HAILLEZ,
VERCLEYEN,
PLAETENS,

danken U voor de blijken van kristelijk
medeleven, uw gebed en uw aanwezig-
heid.

Een lang en schoon leven is nu afgebro-
ken.

Een man is ons ontvallen, die in alle een-
voud steeds zijn plicht heeft trachten te
doen. Een man die ook dankbaar tegen-
over zijn Schepper stond om het vele goe-
de dat hij gekregen had en die, bij het
verlies van zijn ingoede echtgenote, de
moed vond om verder te leven in geloof
en vertrouwen.

Zeer zelfbewust ging deze man door het
leven en aan dat leven was hij gehecht.
Hij was zich bewust dat hij door zijn
noeste arbeid en sterkte veel heeft gepres-
teerd.

In een uiterst pijnlijke strijd is hij ter
ziele gegaan naar zijn geliefde vrouw toe.

Zijn kinderen heeft hij liefgehad en voor-
beeldig opgevoed.

Dankbaar mogen zij hem nu gedenken
in hun vurige gebeden om alles wat hij
hun gegeven heeft.

Beste bloedverwanten en vrienden, ge-
denk mij ook met een vurig gebed.
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