Hij was een priester naar het hart van God
en van de mensen.

.|.

Gedenk in uw gebed
Z.E.H. Joseph Frans HIEL

Pastoor Emeritus

geboren te Lebbeke op 30 juni 1912
en godvruchtig overleden op 16 september 1992
in het rustoord "Avondzon” te Erpe-Mere,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Priester gewijd te Gent 31 maart 1940
Subregent St.-Catharinacollege Geraardsbergen
en zondagonderpastoor 1940-1950
Onderpastoor te Overboelare 1950-1964
Godsdienstleraar Lyceum Geraardsbergen
Pastoor te Ressegem 1964-1969
Godsdienstleraar St.-Pauluscollege Herzele
Pastoor te Erpe 1969-1982

Oud proost KSA-Lebbeke
Ridder in de Kroonorde

God is liefde.

God geeft liefde, vooral door Zijn barmhartigheid.

God vraagt liefde.

Hoe gebrekkig ook,

toch heb ik getracht Gods liefde te beantwoorden.
(nonkel Frans)

Wij danken U, Heer God, voor deze priester die zo
nabij en dierbaar was en die nu plotseling is weg-
gevallen uit onze wereld.

Wij danken U, voor alle vriendschap die van hem is
uitgegaan en voor de vrede die hij heeft gebracht.
Wij danken U, dat hij door zijn lijden gehoorzaam-
heid heeft geleerd en dat hij, zo vergankelijk als hij
was, een mens geworden is om van te houden.
Na het overliiden van zijn trouwe huishoudster, die

met liefde en geduld verzorgd werd, kwam er rust
over hem.

O.-L.-Vrouw van Vlaanderen, bescherm de jeugd.
O.-L.-Vrouw van Lebbeke, troosteres der bedruk-
ten, bid voor ons.

Met dank aan directie en personeel van hetrustoord
"Avondzon" en de zustergemeenschap Maria-Jozef
te Erpe.

De familie dankt u voor de blijken van deelneming.







