De dood is de rust, de bevrijding van de
kwellingen van deze wereld. (Joan Krist.)
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DE GOEDE GOD GEVE RUST EN VREDE AAN
MEVROUW

Amandina HIMSCHOOT

weduwe van de Heer

Jules-Joseph HAEGEMAN,

geboren te Brakel op 23 februari 1896 en
overleden te Zottegem op 4 december 1972,
versterkt door Kristus in zijn sakramenten.

Hoe ledig is het huisje waar moeder nu
ook is verdwenen, over alles is rust en dood-
se stilte ingetreden, waar het duurbaar we-
zen, ons moeder van ons is heengegaan en
vader gaan vervoegen in een ander en beter
leven.

Geheel het leven van deze sterke vrouw
en moeder was in vreugde en smart even
voorbeeldig. Ze was eenvoudig, goed en recht-
zinnig van hart. Ze was gedienstig voor ie-
dereen. Ze muntte uit door een onverpoosde
werkzaamheid, door haar zorg, toewijding en
genegenheid voor echtgenoot en kinderen tot
haar krachten door ouderdom en ziekte waren
uitgeput. God geve haar nu in Zijn barmhar-
tige liefde de rust en de vrede als erfdeel.

Mijn duurbare kinderen en kleinkinderen, al-
tijd waart U het voorwerp van mijn zorg en
liefde, met wederliefde hebt U mij omringd

en vele gelukkige levensdagen geschonken.

Gij allen die me tijdens het leven zo duur-
baar waart, vergeet vader en moeder niet na
dit afscheid bij de Heer.

De families HIMSCHOOT, JOURET,
HAEGEMAN, JOURET,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van

kristelijke deel en u.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




