Heer laat uw dienaar in vrede rusten !

T

Bid voor de zielerust van
DE HEER

Francies HIMSCHOOT
weduwnaar van Mevrouw
Elisa DE RIDDER
geboren te Opbrakel op 18 februari 1881 en er
schielijk overleden op 13 augustus 1967, gezalfd
met de H. Olie en de Pauselijke Zegen.
Opgeeist in de oorlog 1914-18.

Wat een zoete troost voor een goede vader bij
zijn heengaan uit deze wereld te mogen denken
dat hij waardig en trouw al zijn plichten van
kristen mens, van echigenoot en vader heeft na-
gekomen. Trouwe echtgenoot was hij alle vertrou-
wen waardig, meer dan 58 jaren lang trilden
malkanders zielen gelijktijdig in wel en wee, in
lief en leed zijn goede vrouw wist hij teder op
te beuren en bij te staan met een zachte glim-
lach en een gepast woord.

Verklzefde en goede vader prentte hij diep in
het hart van zijn kinderen dat besef van vrome
plichten en die geest van noeste werkzaamheid
beridderde hij zijn huisgezin met grote zorg en
wijs beleid. Vele zwarte broodsweken met har-
de korsten soms waren oudser hier en in de
vreemde zijn aandeel, maar in zelfvergeten toe-
wijding en blijde offervaardigheid wist hij die
harde dagen te trotseren en zijn schoon gezin in
deugd en eerlijkheid op te voeden en gelukkig te
maken.

Vader is onverwachts maar niet onvoorzien
van ons heengegaan, schoon en devoot heeft hij
met de hoogdag van O L.V. Hemelvaart voor het
laatst zijn hoogdag thuis ontvangen en heeft zijn
laatste schreden gezet op het plekje dat hij zo
dikwijls heeft betreden in de ’'Bosstraat en

Hoeksken'’ om tot de Heer te gaan bij zijn gelief-
den die hem zijn voorgegaan in afwachting van
de komende verrijzenis.

Mijn dierbare kinderen, schoon- en kleinkinde-
ren, ik had U allen zo gaarne rond mij, dan
voelde ik me gelukkig. Ik heb zoveel van U ge-
houden, ge waart het voorwerp van mijn ar-
beid en zorgen. Uw dankbare genegenheid was
mijn grote troost in mijn oude dag, vooral U
mijn dochter Angela, die ons zo liefdevol hebt
verzorgd. De Heer vergelde het U en zegene en
beware U allen.

Familieleden en vrienden, blijven we elkaar ge-
denken in een goed gebed. Allen mijn hartelijken
dank !

De families HIMSCHOOT, DE RIDDER, LELEU
en FORT,

danken U voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel
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