* Op U, Heer, heb ik gehoopt,
en niet beschaamd word ik in eeuwigheid.”
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Vroom en dankbaar gedenken wij
de heer

ROBERT HITCHINSON

echtgenoot van mevrouw
Paula Van Ongeval
Onderwijzer op rust - Kerkzanger
Lid van Kristelijke Bond van Gepensioneerden
geboren te Deftinge op 10 maart 1922, en
godvruchtig overleden te Gent op 5 augustus
1991, gesterkt door het Sacrament van de
Ziekenzalving.

In deze overledene verliezen zijn echtgenotie
en kinderen een bekommerde en hard wer-
kende echtgenoot en vader, naar wie ze met
bewondering mochten opkijken. Ons dorp en
onze parochie nemen afscheid van iemand
die de vriendschap en het vertrouwen genoot
van talloze mensen.

Jarenlang hing in zijn woonkamer een sier-
schildje met een vers van Gezelle: *’ Leven
is weven, en sterven is aan God zijn stuk
afgeven . Ieder mens werkt aan het tapijt
van zijn leven ; elk brengt er een eigen teke-
ning in, en verwerkt eigen kleuren.

Een eerste opvallend motief in het levens-
tapijt van Robert werd gevormd door het
onderwijs en de opvoeding, eerst te Deftinge
en later in het college te Geraardsbergen.
’ Meester Robert’ werd hij genoemd, in die
bijzondere vermenging van eerbied, vertrou-
wen en vriendschap waarmee mensen staan
tegenover hun onderwijzers. Jaar na jaar
deelde hij aan de kinderen zijn kennis uit,
zijn ervaring en levenswijsheid, en zijn

oriéntaties voor een waardevol bestaan.
Een tweede motief was zijn verbondenheid
met de natuur. In zijn vrije tijd werkte hij
heel graag voor wat vee, of op het land en in
de tuin. Daar leerde hij de mysterievolle wet
van de graankorrel in zich opnemen : als het
zaad in de aarde valt en sterft, pas dan kan
het vruchten dragen.

Een derde - goed in het oog springend -
motief werd getekend door de gouden draad
van zijn geloof. Als overtuigd christen nam
hij trouw deel aan de kerkelijke diensten, en
spande hij zich in om =zowel thuis als op
school zijn gelovige overtuiging door te geven.
Als jongvolwassene werd hij lid van het
groepje kerkzangers van zijn parochie, en
sindsdien bleef hij vanop het hoogzaal mee
de mis verzorgen.

Gedurende de laatste jaren heeft Robert de
Heer Jezus gevolgd op de weg van het lijden.
Wij bidden dat God hem nu ook in het spoor
van Christus doet overgaan naar de verheer-
lijking. Als hij bij God aankomt met zijn ta-
lenten, met het tapijt van zijn leven, moge
God hem dan verwelkomen : °° Uitstekend,
goede en trouwe dienaar, kom binnen in de
eeuwige vreugde van uw Heer ™.

Dierbare echtgenote en kinderen, beste pete-
kind, duizendmaal dank voor al uw liefde,
voor de tijd, de aandacht en de hulp die gij
geduldig aan mij hebt besteed. De herinnering
daaraan moge u troosten bij dit afscheid.
Trekt in uw leven en werk de lijn door die ik
u altijd heb voorgehouden, in overtuigd geloof
en in werkzaamheid zonder hoogdraven. Tot
weerziens bij God. Veel dank ook aan u, alle
dokters en verplegenden, om uw goede zorgen
en uw begrip voor mij.

De families Hitchinson, Van Ongeval,
Van Kerkhove en De Boe

danken U.
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