" Ik ben de Verrijzenis en het leven " zegt de Heer.

+

Dit weze een dankbare herinnering aan

de heer
Vital Hitchinson

echtgenoot van mevrouw
Anna-Victorina Van Hecke

Hij werd geboren te Deftinge op 23 juli 1892 en
is er zacht naar de hemel gegaan op 14 maart 1972
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen.

Een dienend gebaar in werkzame handen en open
gelaat. Een liefderijk hart met diepe geborgenheid
voor vrouw en kinderen, en met ruimte voor alle
mensen. Een christelijke geest in prevelende lippen
en gevouwen handen voor de Heer.

Alles geschiedde naar wens : stil en eenvoudig le-
ven, niemand tot last zijn, z6 mocht hij ook rustig
en heel zacht afscheid nemen van deze drukdoende
wereld, omringd door de diepbewogen mensen die
hem z6 dierbaar waren. Het beste werd hem dag en
nacht gegeven, waarborg voor echte eerbied en
dank tegenover echtgenoot en vader. Onder de
begeleiding van de priester in zijn onvervangbare
taak in dienst van de kerk, ging hij zacht uit deze
omgeving en kreeg hij de verzekering dat de sterke
familiebanden nooit zouden verbroken worden.

Vital, die z6 dikwijls het kruis had getrokken over
zaaigraan en goed-voorbereide akker, zou nu met
het kruis in de hand als een graankorrel worden
toevertrouwd aan de gewijde aarde, wachtend op
de verrijzenis en weerzien van allen die een goeie
echtgenoot, een sterke vader, trouwe vriend en
helper hadden verloren. Geen afscheid ... maar tot
in de hemel.

Beste echtgenote, kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkind, dank voor de blijdschap, genegenheid
en steun die ge in mijn leven gebracht hebt, voor
het gedeelde werk, de samen ervaren vreugden en
smarten, dank vooral voor de sterkende zorgen en
meeleven in mijn ziekte. Kijkt gelovig uit naar een
nieuwe definitieve ontmoeting in de Heer Jezus.

Beste schoonbroers, schoonzusters, neven, nichten
geburen en vrienden, gelooft allen dat we over
de dood heen, verder leven en mekaar werkelijk
ontmoeten in Eucharistieviering en gebed. Hartelijk
dank om de duurzame genegenheid en vriendschap.

De families HITCHINSON, VAN HECKE,
DE VOS, VAN LIEFFERINGE

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge




