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Dankbaar aandenken aan

DE HEER
ABEL HOEBEKE

echtgenoot van Mevrouw
ALICE DE BRAKELEER

geboren te Brakel op 4 maart 1917 en godvruch-
tig overleden te St.-Martens-Lierde op 9 februari
1990, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken

Is je leven voltooid, als je bijna 73 bent ?
Hoe lang duurt het en hoe zwaar valt het om
als Abel te sterven ? Zijn stervensuur heeft heel
lang geduurd. Dagen van dodelijk ziek zijn.
Alles te dun en te zwak. Mannetje geworden van
merg-en-been, zoals zijn bijbelse naam zelf
zegt : 'Abel, vleugje wind’’. Of zoals Franciscus
wou worden, tot een mannetje van bijna niets.
Zo is Abel ook gestorven, met gebogen hoofd
en zachte ogen.

Nederiger kan het niet. Tot troost mag wel
gezegd hoe fijn het was, die laatste dagen, zo-
veel mensen die bij hem kwamen, die een hand
gaven of een zacht gebaar, die iets zeiden of
alleen maar zwegen. Een buurvrouw met haar
dochter. De buurman. Vrienden en familie. Stel
je voor, Alice die hen dagelijks honderd keer
hetzelfde zegt: ''niet goed, kijk maar, zie de
mens’’. Zoals Pilatus van Jezus zei, toen hij
naakt en bebloed sterven moest. Wat je zegt, is
zo banaal op dit moment. Vriendschap en ge-
negenheid van mensen die bij je zijn op zo'n
momenten, ailes waard.

Abel had iets weerloos, als je hem in z'n zetel
zag het laatste jaar. Zwijgend, kortademig, op
zwakke benen, veel bewarend in zijn gemoed,
niet opstandig, iets goedhartigs. Hij heeft graag
geleefd. Liever op het Bosveld dan voordien
vele jaren in Brussel, als postman. Vijftig jaren
gewerkt. Even zovele jaren aktief als gehuwd
met Alice. Vorig jaar hielden zij het gouden
bruiloftsjaar. Zij verstond hem en hij haar, met
respect voor ieders eigenheid. De tachtiger jaren
heeft Abel ten volle tien jaren genoten van zijn
pensioen. Wonend, levend, fietsend tussen veel
vrienden.

Abel, wij zijn je spoor kwijt. Weet jij nog,
hoevesl wij van ie hielden ? Dat wij aldoor bij
jou waren, die dagen en nachten dat je ziek
was, alsmaar zieker, moeilijk stervend ? Het zal
nog even duren, voor Alice vooral, om dit af-
scheid te verwerken. Machteloos en onhandig,
met de zekerheid van je dood voor ogen, willen
wij je stamelend wensen : 'Slaap maar en droom
heel mooi. We hebben samen goede jaren ge-
had.”

De families HOEBEKE, DE BRAKELEER,
DE TEMMERMAN en MARE,

danken U voor uw blijken van kristelijke
deelneming en uw gebed.
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