H. Hart van Jezus, Zaligheid van die op U Hopen,
ontferm U onzer. (Lit. H. Hart)

1.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MIJNHEER

ACHIEL HOEBEKE

weduwnaar van
Mevrouw ALMA MERLAEN

geboren te St-Maria-Horebeke de 16 augustus 1896
en er onvoorziens overleden de 26 april 1978, gezalfd
met het H. Oliesel, in extremis.

Wij hebben deze achtbare overledene gekend als een
naarstige en noeste werker, die ziin brood niet in le-
digheid heeft verdiend en gegeten; wii stonden er
in bewondering voor dat hij tot in zijn hoge ouder-
dom alleen, met veel bekwaamheid en kunde zin
maalderiibedriif opdreef en in bloei hield ; zijn levens-
leuze was « Rust Roest. maar Arbeid adelt ».
Dierbare kinderen en kleinkinderen, vaart allen wel
en leeft schoon als brave, deujdzame mensen. Ik dank
U voor de genegenheid die gij mi) hebt betoond ; U
vooral miin goede zuster, die mij steeds gezelschap
ziit komen houden en voor mij zo moederliik heb
gezorgd, U dank ik in 't bijzonder. Dat O.L. Heer U
er om lone.

Gij allen die mii gekend en bemind hebt, vergeet mij
niet in uw gebeden qoede werken en HH Missen.
Tot weerziens bij God, waar ik nu mijn goede echt-
genote uw brave moeder vervoeg.

Heer Jezus geef hem de Eeuwige Rust.
de 4 akten a.u.b.

De namis zal plaats hebben op zondag 7 mei om
9,30 uur.

Miinheer en Mevrouw Marcel en Angele HOEBEKE-
VAN DER HAEGHEN,

Mijnheer en Mevrouw Julien en Hilda HOEBEKE-
VAN DER HAEGHEN, kinderen en kleinkind,
De families HOEBEKE, MERLAEN, BOURDEAUD
'HUY, OPSOMER,

danken voor de blijken van
deelneming en gebeden.




