Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer !

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Adele, Maria HOEBEKE

weduwe van de Heer

Petrus VANWYMEERSCH

geboren te Zegelsem op 15 september 1887 en
godvruchtig overleden te Schorisse, op 26 juni 1973,
voorzien van de genademiddelen der zieken.

Na lange maanden voorbeeldig gedragen lijden,
heeft Adele ons vrij plots verlaten. 't Is dat de
Heer in zijn alwetendheid, wist dat zij nu genoeg
liefde en geduld had getoond. En allen die haar
kenden, weten hoe zij alles ten goede trachtte te
doen komen aan Gods glorie, aan de Kerk, aan
de priesters, en aan haar zo geliefde bloedverwan-
ten, kinderen, kleinkinderen en vrienden.

Heer Jezus, die in Nazareth het lot der arbeiders
hebt willen delen, leidt Adéle bij de Vader binnen
voor een welverdiende eeuwige rust, zij die haar
leven lang gewerkt en gezwoegd heeft. Om de ge-
latenheid waarmee zij de beproevingen heeft aan-
vaard en het lijden heeft doorstaan, om het rots-
vast geloof dat zij onverschrokken betoonde in alle
omstandigheden, om de toewijding waarmede zij
het goede heeft gedaan overal waar zij kon, schenk
haar nu de beloning: U te mogen zien temidden van
Maria en alle heiligen, en U te bezitten voor altijd!

Dierbare kinderen, kleinkinderen, vrienden, beste
buurvrouw en kennissen allemaal, ik dank U om
alles waarmee gij mij, vooral in mijn laatste levens-
jaar, hebt geholpen. |k vraag U een laatste dienst:
blijft mij indachtig in uw vurige gebeden.

De Heer en Mevrouw
Aimé DE BOCK-VANWYMEERSCH, kinderen en
kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw
Georges VANWYMEERSCH -CRUYPENINCK, kin-
deren en kleinkinderen,
De families HOEBEKE, VANWYMEERSCH, VAN
DER WULST en MONSIEUR,

bedanken van harte voor de blijken van
| de deel ing, hun betoond.

Hovogra p.v.b.a. Oudenaarde




