«Op U blijft mijn ziel vertrouwen, Heer en
zij vertrouwt op Uw woord en belofte ».

T

Heer, in Uw barmhartige liefde geef rust en
vrede aan
MEVROUW

Alida, Rosalia HOEBEKE
weduwe van de Heer Leo ANSSENS,

geboren te Opbrakel op 22 augustus 1892 en

er godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kiniek op 16 juni 1976,

gesterkt door Kristus in Zijn Sakramenten
en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart.

Ons hart is bedroefd, maar tevens voelen
wij ons dankbaar en fier omdat wij zo een
moeder hadden gekregen. Schone gaven naar
ziel en lichaam sierden haar lang leven :
vroom en goed, zacht van inborst, kalm en

bezorgd, droeg =zij ieder van ons in haar
hart.
Hoewel wij in haar hoge jaren, na een

lang en gelukkig leven in familiekring, het
einde stilaan zagen naderen, deed het ons
pijn die doorbrave moeder te moeten ver-
liezen elke goede moeder streft te vroeg !
Met een voorbeeldige toewijding heeft zij
zich ingezet, zowel in goede als in kwade
dagen voor haar schoon gezin. Haar moeder-

hart was de onuitputtelijke bron van geloof,
liefde en zorg, waarin elk kind de kracht
vond om in eer en deugd door het leven
te gaan.

Toen moeder de laatste maal haar geliefde
thuis verliet wist zij dat het was om de
grote tocht te ondernemen naar de hemel ;
de dood vond haar toch niet onvoorbereid ;
zij maakte van haar sterven de bekroning van
al wat edel en schoon is in het leven.

Moeder, met eerbied en dankbaarheid be-
waren wij uw gedachtenis in ons hart. Over
de dood heen zullen wij geborgenheid vinden
in alles wat gij voor ons geweest zijt en
gedaan hebt, een mysterie van goedheid en
liefde buitenmate. Dank zij U hebben wij
veel gelukkige dagen in uw midden beleefd.

Familieleden en vrienden, hebt dank voor
uw genegenheid en vriendschap. Vaartwel en
tot weerziens bij de Heer!

Namis zaterdag 24 juli te 18 uur.

De families HOEBEKE, VAN DE KERKHOVE,
ANSSENS, JOURQUIN,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




