« Indien wij dan met Christus gestorven
zijn, geloven wij dat ook wij met Hem
zullen leven. (Paulus)
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TOT DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

AUGUSTA HOEBEKE

weduwe van de Heer Albert VAN DE MERGEL,

geboren te Elst op 29 september 1900 en
godvruchtig overleden in de kliniek St.-Fran-
ciscus te Brakel-Opbrakel op 5 januari 1982,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Kort na de jaarwisseling heeft Gusta het
tijdelijke met het eeuwige gewisseld.

Bij de eeuwwisseling geboren, in de goede
oude tijd van toen, is deze vrouw door het
leven gegaan als een eenvoudige kristene,
diep gelovend in God en voobeeldig trouw
aan de geloofspraktijken. Moeder hield van
't leven en van alle mensen rondom haar.

Als gepensioneerde en weduwe bleef ze
jong van hart tot een kortstondige ziekte
haar overviel. Zonder klagen, hopend op be-
ternis maar vooral berustend op Gods wil,
droeg ze de ongemakken van haar ziekte.

Wij hopen dat O.L. Vrouw van Lourdes
voor een beter en ander leven zal ten beste
spreken.

God, onze Vader, die ons belooft wat
geen oog heeft gezien, geen oor heeft ge-
hoord, doe ons inzien dat wij ons lijden
moeten dragen in hoop op uw belofte van
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Dierbare Gusta, uw dood stemt ons en
vooral uw kinderen tot droefenis. Toch zijn
wij U dankbaar om al uw zorg en uw mede-
leven met familie en vrienden. Wij vergeten
U niet in ons gebed en de H. Mis.

Ten paradijze begeleiden U de engelen
bij alle geliefden die ons al vroeger zijn
voorgegaan.

O.L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.
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HOEBEKE, VAN DE MERGEL,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel
Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




