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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Emma HOEBEKE

weduwe van
de Heer Achiel VAN TWEMBEKE,

geboren te Nederbrakel op 17 september 1900
en godvruchtig overleden in de kliniek Sint
Franciscus te Brakel-Opbrakel op 14 maart
1986, gesterkt door Kristus in zijn HH. Sakra-
menten en de Pauselijke Zegen.

Een hoge leeftijd heeft Emma mogen halen,
mede dank zij de goede verzorging die ze
thuis mocht ontvangen. Het vreugdevol voor-
uitzicht van samen met haar dochter het
ziekenhuis te mogen verlaten en naar haar
huis terug te keren werd plots verbroken.
Heeft ze geen dankwoord meer kunnen uit-
brengen, toch weten we, dat ze allen zeer
erkentelijk is die haar hoe dan ook hebben
geholpen.

Met vreugde en in een diep geloof, zou ze
zoals elke hoogdag, de Heer ontvangen hebben
op Pasen, maar nu is ze Hem gaan eren en
danken in de hemel zelf.

Haar eenvoud en goedheid, haar voortdurend
gebed en diep geloof staan er borg voor dat

ze behoort tot dezen tot wie de Heer zegt:
' Kom gezegenden van mijn Vader en neem
bezit van het Rijk dat voor U is weggelegd
van voor de grondvesting van de wereld .

De families
HOEBEKE, VAN TWEMBEKE, VAN DER BEKEN,
SADOINE, VAN DER BEKEN,

danken U.

Namis : maandag 7 april 1986 om 20 uur.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




