Ik ben de Verrijzenis en het Leven; wie in mij ge-
looft, ook alis hij gestorven, zal leven... Ev. Joh, XI
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Wij denken niet graag aan de dood, maar nu kunnen
wij niet anders en we voelen ze aan als een vreselijke
verminking . .. tenzij de dood het einde niet is | ..
Maar de dood is niet het einde ; want de Heer Jezus
leert ons dat waar hij ons zegt: « Wiein mij gelooft,
ook al is hij gestorven .. zal leven| (Ev. Joh XI. 26)
En alzo krijgt het gebeuren van de dood een verba-
zingwekkende nieuwe betekenis. Daarom is het zo
goed het woord van God te beluisteren zoals wij het
lezen bij de profeet Jesaja: « wees niet bang, ik zal
er zijn ; ..

Ik heb U geroepen bij uw naam ; gij zijt van mij; ik
heb U vrijgekocht, een hoge prijs voor U betaald ..
Ik heb U gedragen vanaf uw geboorte ;

Ik blijf U dragen tot in de dood.

Moet gij door water, moet gii door vuur, ik zal er
zijnl En al kan een moeder soms haar kind vergeten,
ik kan U niet vergeten, want ik heb uw naam gegrift
in mijn handpalm.. »

In dankbaarheid en gelovige overgave aan Gods H.
Wil vertrouwen wij vader nu toe in Gods Handen,
omdat wij weten dat hetgeen de Heer doet, wel ge-
daan is : wat God bewaart is wel bewaard | |

hart verzachte en lenige.

Dierbare echtgenote, geliefde kinderen en kleinkind,

ik dank U voor uw kinderlijke genegenheid ; vaart

allen wel en vergeet mij niet in uw gebeden.

Dat hij door Gods Barmhartigheid in vrede Ruste.
men.

De namis heeft plaats op zondag 24 december,
's avonds om 18 uur.

Mevrouw Julien HOEBEKE-VAN DER HAEGHEN:
kinderen en kleinkind,

De families HOEBEKE, VAN DER HAEGHEN!'
MERLAEN en VAN DEN DAELE,

danken voor Uw deelneming en gebed.
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