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Bid voor de ziel van
MEVROUW
Leonie HOEBEKE

weduwe van de Heer Hector
RAMSDAM,

geboren te St-Martens-Lierde op
24 december 1903 en godvruchtig
overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 11 januari
1979, voorzien van de HH. Sacra-
menten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

De dood geeft zalige lessen. Zij
leert ons hoe klein wij zijn tegenover
God en hoe nietig dit leven op aarde
is. Het volledig blijvend geluk is niet
van deze wereld; wie het hier zoekt
vindt het niet.

De dierbare overledene is uit dit
leven weggegaan, maar niet uit ons
leven ; iemand die verder leeft in het
hart van zijn familie en vrienden is
niet helemaal verdwenen.

Beminde kinderen en familieleden,

nu wij hier op aarde van elkaar wor-
den gescheiden, dank ik U voor de
liefde en genegenheid gedurende mijn
leven. Beste zusters en verzorgsters
van Najaarszon en van de kliniek, U
allen dank ik om de last van mijn
laatste levensmaanden te helpen ver-
zachten.

Gij, allen die mij dierbaar waart, bidt
voor mij, vaartwel en tot wederziens
hierboven.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families HOEBEKE, RAMSDAM,
VAN DAMME, D'HAEYER,

danken U voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel




