Ik rust in de schaduw van het kruis,
en mijn hoop is in het kruis.

1.
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Maria - Margareta Hoebeke

echtgenote van Mijnheer
Roger Van Heuverswijn

geboren te Opbrakel, de 24 november 1913
en godvruchtig overleden te Vloesberg-D'Hoppe.
de 12 februari 1963,

gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Zij was een gelovige en zachtmoedige
vrouw, vriendelijk en voorkomend voor
iedereen, maar bovenal was zij een goede
moeder, een werkzame moeder, ten zeerste
bekommerd om haar kinderen en haar goede
man; een vrouw die, we kunnen wel zeggen
tot aan haar laatste uur heeft gewerkt voor
haar gezin dat ze innig lief had.
Onverwacht kwam het afscheid, droevig
en snel. Maar ze is dankbaar tegenover
allen die haar bijstonden in haar laatste
ogenblikken, daar zij het geluk had de
troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk
te kunnen ontvangen.

Mijn dierbare echtgencot, het afscheid valt
zwaar, maar troost u, het duurt niet eeuwig.

Mijn lieve kinderen en kleinkind, gij weet
hoezeer ik u lief had, zorgt nu goed voor
vader, dat is mijn dierbare wens, Van uit
de hemel sta ik u bij, intussen blijft veel
voor mij bidden.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor moeder en
voor ons.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familien HOEBEKE, GODYN, VAN
HEUVERSWYN en MODDE.

Dr De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470




