Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Gedenk in uw gebed de ziel van Mijnheer

OSCAR HOEBEKE

weduwnaar in het eerste huwelijk van
Mevrouw Bertha Simoens,

echtgenoot van Mevrouw
Irma Jeanne COCK

geboren te Schendelbeke op 4 december
1893 en godvruchtig overleden in het
Stedelijk ziekenhuis te Geraardsbergen
op 19 augustus 1967.

Voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken.

Oud-Strijder van de oorlog 1914-1918.

.I.

De familién Hoebeke, Cock,
Simoens en Engels,

zijn zeer erkentelilk om uw blijken
van kristelijke deelneming en

danken U.

Drukk. DE VOS

Een onverbiddelijke kwaal, waartegen de
geneeskunde met al haar wetenschappelijke
hulpmiddelen machteloos bleef, rukte de
dierbare overledene veraderlijk weg en
ontnam ons onze vreugde, onze hulp en
onze troost.

De geliefde afgestorvene was een voor-
beeldig echtgenoot, een zeer goede en lief-
devolle vader, iemand die tot het laatste
toe hard heeft gewerkt, soms dag en nacht:
werken was voor hem een noodzaak. Daar-
bij was hij zeer dienstvaardig, rechtzinnig,
eerlijk, minzaam in zijn omgang en altijd
tevreden. Niet te verwonderen dat hij vele
vrienden kende en dat zijn aandenken bij
allen in achting zal blijven. Bij onze droef-
heid willen dan ook de Heer danken om
zulk een echtgenoot en vader.

Mijn goede echtgenote, mijn beminde
kinderen en familie, hebt dank voor uw
goedheid en genegenheid, voor uw liefde
en uw zorgen, voor uw toewijding voor
mij. Onderwerpt u aan Gods heilige Wil
en zoekt bij Hem de echte troost. Weest
nu een steun voor moeder en vergeet mij
niet in uw gebeden. Bidt iedere dag, opdat
wij eens allen mogen verenigd zijn bij de

Vader in de hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen
in U. (300 d. afl.)




