Zijn‘ leven was één weven
Nu heeft hij zijn stuk in Godes Hand
gegeven. 1_

Moge dit een vroom aandenken zijn
en een uitnodiging tot gebed voor

DEHEER

Firmin HOECKMAN
echtgenoot van Monique LAUWERIER

geboren te Zegelsem op 13 augustus 1932 en
overgegaan naar de eeuwige rust en vrede in
het UZ. te Gent op 29 augustus 1994,
voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

BESTEFIRMIN

Je heengaan laat een diepe leemte in ons
hart, maar liefde is sterker dan de dood. Zo blijft
je beeld voor altiid in ons hart gegrift.

Heb dank voor het stichtend voorbeeld van
oneindige overgave bij zo een onbeschrijflijke
lidensweg. Die moed kon je alleen maar put-
ten in de diepchristelijke overtuiging, door je
ouders in je hart geplant.

Je was met recht de fiere vader van je talrijk
gezin. Je hebt het opgevoed in een geest van
werkzaamheid , rechtvaardigheid en samen-
horigheid. Je kroost en nakroost waren je recht-
matige Trots;

De striid is nu gestreden. Rust nu in volle vrede
bij de Heer want Hij, maar Hij alleen kent de
volle draagkracht van je bijna bovenmense-
lijke moed.

Je zwarte kijkers weerstraalden de intieme

gevoeligheid van je ontroering en intens geluk.

Je glimlach en je knipoog blijlven voor ons allen

een dankbaar aandenken.

Uw handen hebben voor ons gewerkt.

Uw hart heeft voor ons geklopt.

Uw ogen hebben ons tot het laatste gezocht.
Vaarwel beste Firmin wees een voorspreker

en toeverlaat voor allen bij de Heer.

Aan mijn dierbare vrouw, die zich geen
moeite ontzag om mijn lijden te verlichten.
Ontelbare uren heeft ze onverdroten aan mijn
zijde gestaan, alles uitputtend om toch wat zal-
ving te brengen.

"Monique je bent een toonbeeld van trouw"
Aan mijn lieve kinderen voor wie niets te zwaar
was, als het maar één greintje vertroosting kon
brengen, en mijn kleinkinderen die ik zo be-
minde en die voor pepe een snoepje
opspaarden als bewijs van aanhankelijkheid.
Mijn broers en zussen die me met een bezoekje
gelu:kig maakten, hiervoor alles mijn oprechte

ank.

En speciale dank aan zuster Gerarda die me
menig keer, zo broederlijk, in haar armen drukte
en :l!k telefoontje uit Grobbendonk maakte me
zo blij.

Dank aan nog zo vele anderen die ieder op
hun manier troost en steun brachten en vooral
aan de medezusters van mijn beminde zuster
Gerarda.

Hou sterkte en moed en draag mij, in jullie hart,
je verdere leven mee, DANK.

De families: HOECKMAN, LAUWERIER

DE CUBBER, DEPESSEMIER , danken U voor je
aanwezigheid en steunend gebed.

Namis : donderdag 29 september om 19 uur.
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