« Wees mij genadig, Heer, ik voel mij verslagen
want heel mijn geest is verward. » Psalm 6.

Met een vroom gebed en dankbare herinnering
nemen we afscheid van

DE HEER

RENE HOECKMAN

echtgenoot van Mevrouw
VALERIE SEGERS

geboren te Zegelsem, op 11 september 1905 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde, op 8 de-
cember 1977, gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van de Gepensioneerden.
Oudstrijder 1940-1945.

+

De families HOECKMAN, SEGERS,
DE VOS en DE MEYER,

danken u erkentelijk voor alle blijken van
medeleven in hun rouw.

NAMIS op zondag 8 januari 1978 om 9.30 uur.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

In deze donkere dagen, reeds gemengd met
de groeiende stemming der nakende Kkerstfees-
ten, voelen we ons gesterkt in ons geloof dat
René veilig geborgen is in Gods liefde.

We weten in ons hart de Heer nabij die ons
leert, ook in ziekte en verdriet, dat Hij alles ten
goede keert en pleegt te zalven wie zich ge-
slagen voelt. Wanneer dagen van leed en zor-
gen, nachten van twijfel en ontmoediging ons
overvallen, blijft de Heer bij ons met zijn genade
en goedheid, met zijn troost en zegen.

De dierbare overledene was een vrome en
werkzame man die samen met zijn liefhebbende
echtgenote, in wel en wee, een talrijk kroost
voorbeeldig en liefdevol heeft opgevoed ; Hij
kan terugblikken op een gevuld en verdienstelijk
leven. De hemelse beloning worde zijn deel.

Dierbare echtgenote, we hebben in lief en
leed alles gedeeld en veel beleefd. Met dank-
baarheid in het hart voor uw kommer en geduld,
vooral deze laatste maanden, neem ik afscheid
van u tot we weer samen zijn bij de hemelse
Vader.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, met dank
voor uw liefde en toewijding vraag ik u de
familieband rond moeder nog inniger te maken.
Zo zal ze zich getroost en gesteund voelen door
uw eensgezindheid en liefdevolle genegenheid.

Vrienden, kennissen en verplegend personeel,
de dankbare herinnering aan uw vriendschap en
medeleven draag ik voor eeuwig met me mee.

Aan allen samen stuur ik een tot weerziens
bij de Heer, bij zijn wederkomst in heerlijkheid.




