Ben goede kristen wordt nooit door de dood verrast.
Hij is altijd tot sterven bereid. ( H. Bernardas)
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Gedenk in uw gebeden
de Heer
ALBERT HOFMAN

echtgenoot van Mevrouw
MARIE EECKHOUT

geboren te Vurste op 2 april 1915

en ten gevolge van een smartelijk ongeval,
overleden te Anderlecht op 18 november 1977,
gesterkt door het H Oliesel in extremis.

Koster-Orgelist van de H. Hartkerk te Zottegem-Bevegem

Een deugdzaam en verdienstelijk man is ons plotseling
ontvallen. Deze dierbare overledene heeft heel zijn
leven lang gestaan in een konsekwent beleven van zijn
geloof. Zijn leuze was: goedzijn en goed doen.

Als trouwe echtgenoot en liefdevolle vader gaf hij alles
wat hij geven kon. Van ’s morgens vroeg tot 's avonds
laat wijdde hij al zijn zorgen aan de opvoeding en de
vooruitgang van zijn geliefd gezin.

Zijn loopbaan als koster-orgelist in de kerk van Beve-
gem heeft hij volbracht, niet als een ambt, maar als een
roeping. 32 jaren lang heeft hij er de eredienst met

liefde en nauwgezetheid waargenomen en opgeluisterd.

De Heer heeft hem ook een gouden hart geschonken.
Zijn welwillendheid en bereidwilligheid hebben ieder-
een die dagelijks met hem omging getroffen en onver-
poosd en onvermoeid dacht hij slechts aan de vervul-
ling van zijn plicht.

Voor al het goede dat hij gedaan heeft, zal hij mogen
vernemen: =~ Trouwe dienaar, treed binnen in de
vreugde van uw Heer”.

Dierbare echtgenote, hoe pijnlijk en zwaar die plotse-
linge scheiding ook valt, laten wij nederig buigen voor
Gods H. Wil, richt uw ogen ten hemel, want alléén de
Heer kan u troosten. Wees moedig en heb dank voor
uw trouwe liefde.

Lieve kinderen en kleinkinderen, bewaar mijn aanden~
ken diep in uw hart en wees steeds plichtsgetrouw uit
liefde tot God. Bliif eensgezind onder elkander de
steun en troost van moeder. Bid voor mij.

Ook gij, mijn beminde familie, vrienden en collegas,
wees mij indachtig in uw gebeden en tot weerziens in
het hemels Vaderhuis.

Dat het koor der Engelen hem onthale en hem geleide
ter heilige Stede. Daar zinge hij ten eeuwige dage,
Gods oneindige Barmbhartigheid.

Mevrouw Albert Hofman, geboren Marie Eeckhout,
Maria Hofman,

Gilbert en Anne-Marie Jutten-Hofman en kinderen
Geneviéve, Catherine, Johanna en Elisabeth,

Antoon en Nadine Hofman-Van Daele en kind Jan,

De families Hofman, Eeckhout, De Neve,
Vercruyssen en Meerschaut,

De Parochiale Geestelijkheid,
De Voorzitter en Leden van de Kerkfabriek,

De Directie, de Eerw. Zusters en het Personeel
van de Sint-Elisabethkliniek

danken U voor uw gebed

en blijken van deelneming.
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