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Bid voor de zielerust van
de Heer

Adrién, Omer HOOGSTOEL

echtgenoot van Mevrouw
Elza DETEMMERMAN,

geboren te Opbrakel op 1 augustus 1940
en godvruchtig overleden te Gent

op 5 maart 1989, voorzien van Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

De families Hoogstoel, Detemmerman
De Cubber, Meerschaut,

danken U oprecht voor uw blijken
van deelneming in hun rouw.

Het is hard te sterven als de lente komt.
Maar als kristen mensen herinneren we ons
ook de woorden van Jezus: «als de graan-
korrel niet in de aarde wvalt en sterft
blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt
hij veel vruchten voort ».

Aan deze boodschap van de Heer hebben
we gedacht toen we Adrién zagen weg-
kwijnen en sterven. Het deed pijn, voor
hem en ook voor ons.

Hij bouwde aan zijn gezin en dit was zijn
grootste vreugde : de zorg en de fierheid
om vrouw en kind, die hem zo dierbaar
waren.

Hemelse Vader,

doorheen onze droefheid

zijn we toch dankbaar

voor deze man en vader

en voor wat hij gebouwd heeft

in ons leven.

Wij vertrouwen verder op U,

die een Vader zijt

voor weduwe en wezen.

Moge ons verder leven

vast op U gevestigd zijn.

Schenk nieuw leven aan Adrién,

geef het ook aan ons,

voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Beminde echtgenote, liefste dochter, beste
familie en vrienden, treur niet om mijn
vroegtijdig heengaan, ik vraag u :

«wees goed en lief voor elkaar ».

Rouwleiding « Raoul », Brakel
Druk. Devleeschouwer- Hoste en zn., Brakel




