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HEER, GEEF VREDE EN RUST AAN

DE HEER

Angel, Jean-Baptist Hoogstoel

echtgenoot van Mevrouw
Maria, Elisa TRONCQUO,

geboren te Opbrakel op 30 januari 1896
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 3 december 1977, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.
Oudstrijder - Vuurkruiser -
Oorlogsinvalied 1914-1918.

In de blijde en stemmige Kerstdagen bidden
wij U, Heer, dat recht en liefde de ware en
echte geschenken mogen zijn voor onze goe-
de huisgenoten en dat wij, met alle mensen
van goede wil zouden opkomen voor een we-
reld, waarin ieder mens volwaardig door
rechtvaardigheid en liefde tot ontplooiing kan
komen.

Wij, die nog delen in een welvaartstaat,
zullen met dankbaarheid terugdenken hoe onze
brave en werkzame vader, uit al zijn krach-
ten, dag in dag uit, vroeg en laat, hier en
in de vreemde, als seizoenarbeider, als mijn-
werker, vol moed een werkzaam en hard le-
ven heeft gekend voor het welzijn van zijn

gezin en de opvoeding van zijn kinderen.

In de bloei van zijn jonge jaren heeft hij
als soldaat de gevaarlijke oorlogsjaren ge-
kend, om in het vuur, het gevaar, de koude
en hitte de harde strijd te doorstaan voor
onze vrede, voor vorst en vaderland. Als in-
valied is hij bekroond geweest met eretekens
van moed en opoffering.

Zijn laatste twintig jaren van zijn lang en
arbeidzaam leven heeft hij meestal thuis
doorgebracht, in de vrije, gezonde natuur.
Hij heeft zijn kristelijke overtuiging bewaard
en is als een rechtschapen man in alle
dienstbaarheid door het leven gegaan. Na
een gelukkige oude dag wacht hem nu zijn
loon bij de Heer.

Mijn geliefde echtgenote, die met mij alle
lief en leed hebt gedeeld, mijn geliefde kin-
deren en kleinkinderen, ik dank u allen voor
de familieband die ons samenhield. Weest
nu de troost en de steun van moeder. Bid-
den wij voor elkaar, tot de Heer komt, voor
een eeuwig en gelukkig leven bij God.
Vrienden Oudstrijders, uw rangen verminde-
ren. Dank voor uw genegenheid en vriend-
schap. Ons leven was een strijd, soms lang
en lastig. Tot weerziens bij de Heer!

De families HOOGSTOEL, WAUTERS,
TRONCQUO, DONCKERWOLKE,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




