VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Julien HOOGSTOEL

echtgenoot van Lea DE CUBBER

geboren te Opbrakel op 25 december 1906
en godvruchtig overleden in de kliniek
Prinses J.Charlotte te Merelbeke op 7 juni 1995,

gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

De families
HOOGSTOEL, WAUTERS,
DE CUBBER, DE MEDTS,
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed.

RouwL. & prukw. B.V.B.A. RAOUL 9660 BRAKEL

Na een werkzaam en voorbeeldig leven is deze
man naar de eeuwigheid geroepen om de schone
beloning te ontvangen voor zijn goede werken.

Sterven is afscheid nemen van alles wat ons
hier op aarde heeft bekommerd, van alles wat
wij liefhadden, van alles waar wij eerlijk naar
gestreefd hebben.

Maar dit afscheid is geen vernietiging. Het is
naar de Heer toegaan met in uw handen al het
goede waarvan u genoten hebt en al het harde
dat ge verduurd hebt.

Sterven is uzelf en uw werken aanbieden aan de
Heer.

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, ween niet
om dit afscheid, het is de weg die elke mens moet
gaan om te kunnen komen tot de voltooiing van
het mensenleven. Veel zorgen en pijn hebben
wij samen gedragen. Ik dank u voor dat alles. Ik
ben niet weg. Ik blijf met u verbonden en wacht
in de hemel : van daaruit zal ik u mijn liefde en
zorgen blijven geven.

Mijn dierbare familieleden en vrienden, schenkt
ook gij een vurig gebed tot mijn zielrust. lk dank

u daarom.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.




