Als God ons thuisbrengt uit onze
ballingschap,

dat zal een droom zijn.
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld :

"Hun God doet wonderen !I”
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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Roger HOOGSTOEL

echtgenoot van
Yvonne VAN WAYENBERG

Geboren te Ronse op 26 juni 1926 en god-
vruchtig overleden te Aalst in de Onze-Lieve-
Vrouwkliniek, gesterkt door de H. Sakramen-

ten der zieken. {HZ [ — jL Sqlf?’z""l [,)"374

Lid van de Vrijwillige Bloed‘gevers.
Tollembeek.

Wij treuren om het afsterven van een zorg-
zame en trouwe echtgenoot en vader.

Hij schonk ons de geborgenheid van een
warme thuis. Ondanks een geknakte gezond-
heid stond hij vol moed en vertrouwen in
het leven. Hij lijkt uit ons huis geroofd en
op zestig jaar is het leven onvoltooid.

Laat God dan varen het werk van zijn han-
den ? BIlijft hij, in de aarde vergaan, voor-
goed onvindbaar ? Moeten wij machteloos

capituleren voor de overmacht van de dood...
God echter niet! Hij is in staat, ook voor-
bij de grenzen van de dood, dit leven te
voltooien. Hij verlost van de laatste, de
machtigste vijand van de mens, de bittere
dood. Want God heeft de dood niet gemaakt.
Hij vindt in haar geen vreugde. Hij heeft
alles geschapen om te leven en de mens
gemaakt tot een beeld van zijn eigen eeuwig-
heid. Sterker dan de dood is de liefde van
God onze Vader. En sinds Zijn Zoon, de Heer
Jezus, uit de dood is opgestaan, kunnen wij
zeggen : 'Dood waar is uw overwinning ?
Dood waar is uw angel ?”" (1 Kor 14,55).
Wij bidden dan ook met vertrouwen tot God,
onze Vader, dat Hij hem redt uit de dood
en met Jezus doet verrijzen tot blijvend en
nieuw leven. Vol bewondering en dankbaar-
heid dat wij zijn kinderen mogen zijn en
door Hem mogen leven, bidden wij voor ons
om de genade ons als zijn kinderen te ge-
dragen tot op de dag der dagen dat wij her-
enigd worden in het huis dat Hij voor ons
gereed houdt.
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