Wij 'buigen het hoofd, algoede God, al breekt
e bloedt ons hart van smart.

.I.

ZALIG AANDENKEN AAN DE HEER

MARCEL HOVE

echtgenoot van Mevrouw
JOSE BOTTELDOORN

geboren te Elst op 11 oktober 1919 en kort-
siondig overieden te Oudenaarde, op 1 fe-
bruari 1974.
Oud-strijder en krijgsgevangene
van de oorlog 1940-1945.

Niemand kon vermoeden dat deze zorgvolle
werker, trouwe en goede echtgenoot en va-
der zo vroegtijdig van de zijnen zou geschei-
den worden.

Zijn laatste dag zou hij zijn gewone dag-
taak voibrengen, zijn gezinszorgen afmaken
en bij de gever van het leven zich aanbieden.

Het zo wonderbaar en verheven bestaan
van het mensen!even, tussen al het bestaan
rond ons, wijst naar het geluk, liefde en ge-
negenheid gevonden te hebben, en liefde
gegaven te hebben aan huisgenoten en mede-
mensen, en naar het geloof dat ons biijvend
geluk verzekert.

Duurbare echtgenote en geliefde kinderen,
vaart wel. |k begrijp uw droefheid : maar

troost U bij het herdenken van het vele goede
van de jaren van ons samenzijn. Hebt dank.
Weest moedig in de taak waar gij nu voor
staat. Blijven wii trouw in de hoop die ons te
wachten staat.

Geachte famiiie, vaart wel, dank voor uwe
genegenheid en vrienschap.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

Mevrouw Marcel HOVE, geboren Elisabeth
José BOTTELDOORN, zijn echtgenote;

Mejuffer Marie-Paule HOVE.
Jonge Heer Guy HOVE,

zijn dochter;
zijn zoon;

De families HOVE, BOTTELDOORN,
DE CUBBER en HEULEU,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

DRUKK. DE MEESTER-OUDENAARDE




