Dé dood is goed, die het leven niet wegneemt,
maar in 'n beter verandert. (H. Ambrosius)
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Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, heeft
het eeuwig leven, en ik zal hem op de uiterste dag
doen verrijzen. (Jo 6, 54)

Hoe troostvol zijn deze woorden van de Zalig-
maker voor een christen mens die van jongs af
met een vast geloof deze waarheid heeft aanvaard
en zich pas voor zijn afscheid nog met de
H. Eucharistie heeft versterkt, zoals deze dierbare
overledene.

Eer en rijkdom, plezier en roem heeft hij niet
nagejaagd, omdat hij overtuigd was dat dit alles
ijdel en vergankelijk is, maar alléén wat God aan-
genaam is en de ziel verrijkt heeft hij betracht, te
weten : rechtschapenheid, deugd en naastenliefde.

Met 'n kalm en gerust geweten heeft hij de dood
zien naderen en zijn kortstondige ziekte met on-
derwerping aan Gods H. Wil aanvaard; moge hij
nu spoedig het eeuwig loon ontvangen dat de
Heer aan zijn getrouwe dienaren beloofd heeft na
dit leven.

Beminde broeder, zuster, schoonzuster, neven,
nichten en andere familieleden, vaarwel ; tot
weerziens in de Hemel en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Zeer getroffen door uw blijken
van diep kristelijk medevoelen
bieden U hiervoor hun welge-
meende dank:

De familién HOVE en
VAN DER LINDEN.
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