Vader in uw handen beveel ik mijn 'geest.,‘

1.

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEJUFFER

MARIA CAMILLA HUBO

dochter van wijlen
THEOPHIEL en SIDONIE DEMECHELEER

geboren te Opbrakel op 27 februari 1880 en er

godvruchtig overleden in de Sint Franciscuskliniek

op 9 oktober 1966. Bediend door de H.H. Sakra-
menten der Zieken.

Ze was erelid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

Ons leven op aarde is een pelgrimstocht, de
Heer tegemoet. Lief en leed, wel en wee, voor-
en tegenspoed, gezondheid en ziekte volgen elkaar
op. In al die wisselvalligheden wordt de Kkris-
ten mens geri}jlpt en gelouterd, volgens een liefde-
plan van de Heer, om een beter en eeuwig leven
te verdienen, indien men alles met begrip en
geloof naar Gods beschikking weet te richten.
Hoe troostend voor ieder kristen mens, dat ons
bidden, werken en lijden opgenomen wordt in
de lange voorbereiding van een zalig en eeuwig
leven en dat de kristelijke dood de intrede wordt
van de hemelse vreugde en zaligheid.

De duurbare overledene heeft volgens levenspro-
gramma geleefd ; nooit heeft ze ervan afgeweken.
Van huis uit diep godvruchtig opgevoed, kende
zij de vreugde en het geluk van een ongerepte
jeugd ; de jaren van haar volwassenheid bracht
ze door in de stille huiskring. De -latere jaren
bracht ze door in de vredige en gezellige kring
van haar achtbare zuster en familie. Door haar
vrome gebeden, haar liefdevolle dienstbaarheid
en het offervaardig aanvaarden van haar zieke-
lijkheid en de kwalen van de oude dag, kwam ze
tot de volheid van haar stille eenvoudige, vrucht-

s

- bare em verdienstelijke aardse loopbaan, levens-

rijp en gereed voor de zalige Godsaanschouwing.

Geliefde zuster, familieleden, ik dank U allen
hartgrondig voor alles wat ge voor mij gedaan
en geweest zijt, voor de vele en volle jaren, zo
liefdevol gelukkig en gezellig doorgebracht. De
Heer zegene en vergelde U alles. Ik vraag U nog
een gunst, blijft me in uw gebeden gedenken.
Tot weerziens bij de Heer.

De families HUBO en DEMECHELEER,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel




