Ik legde mij neder ter ruste en sliep in ;
ik stond op, want de Heer ondersteunt mij.
(Uit de Paasliturgie)

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Pelagie HUBO

weduwe van de heer
Ernest VAN HUFFEL

geboren te Nederbrakel op 1 februari 1895 en

overleden te Opbrakel op 30 maart 1970, voorzien

van de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen in het stervensuur.

De overledene heeft in alle eenvoud een diep-
christelijk leven geleid, met grote toewijding
en trouw haar dienst vervuld en door haar
oprechte goedheid zich de genegenheid en
achting van velen verworven.

Haar opgeruimd karakter hield haar recht
ook in de slepende ziekte, die drukte op gans
haar persoon. De christelijke levensvreugde,
die zij in zich had, deelde zij mee aan alle
mensen, met wie zij omging.

Diep in ons hart zal haar opgewektheid en
haar goedheid in ons blijven voortleven.

Wij vertrouwen dat God in zijn barmhartig-
heid haar ziel in de hemelse heerlijkheid heeft
opgenomen.

Zij ruste in vrede !

De families

HUBO, DE LEPELEIRE, VAN HUFFEL
en DONCKERWOLKE,

danken U voor uw blijken van deelne-
ming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Hoogstr. 21, Ned.




