Bomma,
nooit hadden we gedacht

‘|" dat het plots z6 snel zou gaan.
Je was voor ons een échte 'bomma’!
DANKBAAR AANDENKEN Als kleinkinderen konden we
nooit iets misdoen;
aan mevrouw je trachtte ons bij ma en pa
. . . steeds goed te praten.
Marie-Louise, Gilberte HUTSE Om liefde en steun hoefden we nooit

te vragen; dat gaf je altijd.

weduwe van de heer Problemen relativeerde je en

JULES MESDAGH gaf ons steeds de nodige moed.
Bomma, je bent voor ons steeds
geboren te Landen op 29 september 1913 en hét voorbeeld geweest.
godvruchtig overleden te Zottegem op 2 april 1994, Zelfs op zakelijk viak ben je geinteresseerd
gesterkt door het sacrament van de zieken. geweest tot de laatste middag.

Je was eenvoud en bezorgdheid.
Je was gewoonweg een en al
VRIENDSCHAP.
We waardeerden je en zullen
je blijven liefhebben.
Wie had gedacht
dat het z6 snel zou gaan?
De families Hutse - Deschout en We zullen vanaf heden niet alleen

Mesdagh - Ostijn je woorden missen maar ook je daden.
Je was attentievol.

danken U oprecht DANK U!

voor uw gebed en medeleven. Je lievelingen

Jo en Barbara.
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