Waakt, want gij kent dag noch uur.
(Math. XXV 13)
ik

BID VOOR DE ZIEL
van

Felix HUTSEBAUT

Weduwnaar van

CLARA VAN DEN BOSSCHE

geboren te Voorde op 7 februari 1873 en god-

vruchtig overleden te Ophasselt op 16 februari

1962, versterktdoor het H. Oliesel <in extremis »
en de Pauselijke zegen.

De hoge ouderdom is 'n erekroon, als hij ge-
vonden wordt op de weg der gerechtigheid.

Het leven is als de bloem des velds | Bij da-
geraad zwelt ze opvan 't volle leven en 's avonds
neigt zij dor en levenloos op haar stengel ten
gronde.

De duurbare overledene heeft vele jaren ge-
werkt en gezwoegd om te voorzien in het on-
derhoud van zijn talrijk kroost.

Toen hij zijn einde voelde naderen dat slechts
enkele minuten duurde, vroeg hij zelf nog om
gewijd water en gaf de geest.

Duurbare kinderen en familie, hebt dank voor
uwe genegenheid. Vaart allen wel. Weest mij
indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De familién

HUTSEBAUT,

VAN DEN BOSSCHE,
VAN DER POORTEN en
VAN SNICK

BETUIGEN U HUN HARTELIJKSTE DANK
VOOR UW VURIGE GEBEDEN EN UW
OPRECHT KRISTELIJKE DEELNEMING.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt




