1 Zo wij met Christus lijden, zullen wij met Hem ver-
heerlijkt worden. Het lijden van deze wereld kan niet
opwegen tegen de heerlijke beloning die ons wacht. "

(Rom. 8, 17-18)
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BID VOOR DE ZIELERUST
VAN DE HEER

RICHARD, FLORENT HUYSMAN

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
MARIETTE VANDENHECKE
geboren te Ronse,de 5 september 1915 en er god-

vruchtig in de Heer ontslapen, de 5 januari, 1960,
voorzien van de H. H. Sacramenten.
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De dierbare overledene heeft zijn vele gaven van
geest en hart, zijn talenten en vaardigheden laten spre-
ken in lijnen en kieuren.

Jaren lang heeft hij geworsteld met de onverbiddelij-
ke kwaal, die alle mogelijke zorgen van de wetenschap
ten spijt, langzaam zijn gestel ondermijnde. Alleen
zijn ijzersterke wil en liefde voor zijn dierbaren gaven
hem de kracht om te volharden in zijn levenstaak, bij
de werktafel.

Hij besefte dat zijn lichaam weldra begeven zou.Z6
gaarne had hij nog een paar jaren gewerkt voor zijn
vrouw en kinderen;doch kalm en gelaten heeft hij als
een christelijke man aanvaard hier alles te verlaten. Hij
wist de Heer nabij en verlangde alleen maar te ster-
ven en bij Hem te rusten.

Geliefde Echtgenote, ik dank u innig omdat u mij
steeds moedig en met onvermoeibare toewijding hebt
bijgestaan. |k bid opdat de Heer u trooste en sterke.
Langs 't gebed blijven wij verenigd. U vertrouw ik de
verdere opvoeding van onze kinderen toe.

Dierbare Zonen, u waart mijn levenswerk, mijn fier-
heid en vreugde. Blijft de troost en steun vam uw moe-
der. Leeft deugdzaam en christelijk. Gedenkt mij in uw
dagelijkse gebeden.

Beminde Schoonmoeder, Broeders, Zusters en Fami-
lieleden, die mij zoveel oprechte genegenheid hebt ge-
schonken, bidt voor mijn zielerust. Tot weerziens bij
de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

DRUKK. G. VAN MAELSAEKE-THOOFT, RONSE
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Mevrouw Richard HUYSMAN, geboren Mariette
VANDENHECKE,

Jonge Heer Luc HUYSMAN,
Jonge Heer Ronald HUYSMAN,

Mevrouw Weduwe Julien VANDENHECKE-DETRA-
MASURE,

De familién HUYSMAN, VANDENHECKE, DECATEL-
LE en DETRAMASURE,

danken U van barte voor uw godvruchtige
gebeden en blijken van innige deelneming.




