« Mijn ziel verwacht van U verlossing Heer »

T

BID VOOR DE HEER

Raphaél, Michel HUYSVELD

echtgenoot van Mevrouw
RITA DEHENAU

geboren te Geraardsbergen, op 16 december
1943 en overieden op 19 augustus 1974 te
Balegem.

"Heer onze God, wij bevelen U deze mens
aan, uw dienaar die gestorven is. Herken uw
schepsel, aan wie U eens het leven hebt ge-
geven. Gun hem nu de vreugde van uw na-
bijheid. Gedenk zijn leven dat niet af was.
U bent in staat te voltooien wat voor de
grens van de tijd tot stilstand kwam. Nu
zijn hart niet meer klopt en zijn ogen ge-
sloten zijn, is er nog maar één waarnaar hij
kan uitzien en dat bent U, o God".

(Liturgie van de overledenen)

Goede echtgenote, lieve zoon en familie,
vergeef mij mijn fouten en bid God om
barmhartigheid. Ik dank U voor de steun
in ziekte en miserie.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
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Danken voor uw christelijk meevoelen :
Mevrouw Rita DEHENAU,

Jonge heer Patrick HUYSVELD,

De families HUYSVELD, HAEGEMAN, DE

BACKER, DEHENAU en VAN DE
MAELE.

Drukkerij Haesebeyt en Zoon - 9510 Balegem.
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