Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

-l..
GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE VROME ZIEL

van Mevrouw

FILOMENA HUYSVELD

echtgenote van Mijnheer
Omer Van Cauwenberge

Geboren te St.-Maria-Lierde, op 4 maart 1894,
en er godvruchtig overleden, op 29 november 1964,
gezalfd met het sakrament van de zieken
en gesterkt door de H. Teerspijze en de Pauselijke zegen.

De dierbare overledene was een overtuigde
kristene vrouw ; met een groot geloof ging
ze door het leven, trouw dankte ze de Heer
in haar gebed. Rechtvaardig en goed was ze
voor haar evenmens. In stilte en alle een-
voud heeft zij haar leven geleid zonder zich
te hechten aan het aardse. Zij mocht de
troost genieten in volle bewustzijn het
sakrament der zieken te ontvangen, waar
zij zelf om vroeg. Haar krachten waren
nitgeput. Ze zag reeds de dood voor ogen.
Maandenlange ziekte was haar deel. Maar
ze wist haar leed grootmoedig te dragen.
Mijn dierbare echtgenoot, jarenlang zijin wij
elkaar een steun geweest. Ik dank U om
uw tedere zorgen tijdens mijn langdurige
ziekte. Treur niet als degene die onze hoop
niet delen en geen geloof hebben. Laten wij

echter in gebed verenigd blijven in de Heer :
Bid gij voor mij, ik waak over u van uit de
hemel.

Dierbare familieleden, gedenkt mij steeds in
uw gebed.
Mijn Jezus, barmhartigheid !

De Families HUYSVELD,
VAN CAUWENBERGE,
MACHTELINCKX,
DEVROEDE,

zeer gevoelig aan de genegen blijken van
innige deelneming en vurige gebeden, danken U van
harte.

Uitg. L. Surdiacourt. St.-Maria-Lierde




