Dobr het kruis naar het licht.

T

Bid God voor de ziel van

de heer

Julien, Petrus Hysselinckx

echtgenoot van

Elza De Lange
geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 22
februari 1927 en godvruchtig overleden
te Hemelveerdegem op 3 juli 1985,

voorzien van het Sakrament van de
zieken in extremis.

De families
Hysselinckx, Coopman,
De Lange en De Backer

danken U van harte om uw blijken van
christelijke deelneming in hun rouw.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem

Wat is de mens, onderhevig aan lijden
en sterven, dat Gij acht op hem slaat,
God. Wij denken alles in handen te heb-
ben maar onze handen zijn te klein om
alles te vatten. Wij denken alles te
kennen maar we weten niet eens wie
we zelf zijn. Is het leven aan vijftig jaar
reeds volbracht, het lijkt pas een helft.
En toch, het leven hangt niet af van het
aantal jaren maar van de manier waarop
men heeft geleefd. Julien was goed en
minzaam : nooit zou hij iemand pijn
hebben gedaan. De talrijke beproevin-
gen heeft hij moedig gedragen.

Een mens is veilig bij God ; hij kan de
stormen van het leven aan wanneer hij
op Hem betrouwt. Dat is onze hoop en
ons geluk.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, ik dank u om uw genegenheid
en goede zorgen. Beste familieleden en
vrienden, tot weerziens bij de Verrezen
Christus.




