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TOT VROME GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Richard IMPENS

weduwnaar van Mevrouw Amata VAN SNICK
echgenoot van Mevrouw Emilia CORRIJN

Geboren te Heldergem op 6 oktober 1895 en
godvruchtig overleden te Sint-Antelinks op 5 juni

1975, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

DE OUDERDOM IS NIET ALTIJD « Gezegend »
te noemen, maar bij onze dierbare overledene
mogen we toch zeggen dat de vele jaren die
hij op aarde leven mocht, gelukkig waren. De
Miseries van de laatste weken droeg hij gelaten
en zonder klagen; in geloof ontving hij de
laatste sakramenten en kalm en vol vertrouwen
wachtte hij op de komst van Zijn Heer. Een
werkzaam leven sloot zich af in stille overgave,
en zijn sterven was als een zacht overstappen
naar een ander eeuwig leven.

Scheiden van geliefden doet altijd pijn, maar
hier ligt de dankbare troost dat Vader sterk
en gezond was, lang mocht leven op aarde,
zonder veel pijn en miserie naar zijn Schepper
wederkeerde.

Er zijn ook harde dagen geweest in zijn leven,
wanneer dood of ziekte zijn gezin of dat van
zijn kinderen trof. Niemand zal weten hoe onder
een hard uiterlijk een vaderhart kan bloeden.
Omdat zijn leven ook niet zonder fouten was
bidden wij de Heer dat Hij voor vader genadig
mag wezen.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik dank u voor
alle zorgen.

Uw aanwezigheid bij mijn ziekbed gaf mij moed
en steun.

De taak door God aan de mensen opgelegd :
« Onderwerpt u de aarde en maakt ze meer
bewoonbaar en schoon », heb ik naar best ver-
mogen vervuld.

Mogen uw gebeden mij vergezellen tot voor
de rechterstoel van God en voor mij ten beste
spreken.

Mijn vrienden en kennissen, voor mij is al
het aardse voorbij, alleen uw Mis en gebed
zullen voor mij een steun zijn.

HEER, IN UW HANDEN LEG IK MIJN LEVEN
EN MIJN STERVEN.

Emilia CORRIJN,

Michel HOFMAN-IMPENS en kinderen,

Lucien MAROYE-IMPENS en kinderen,

De families IMPENS, VAN SNICK, CORRIJN,
VLEURINCK, HOLDERBEKE en MINCKE

danken U voor uw gebeden en voor uw
blijken van deelneming in hun rouw.

Uitgever : G. De Knibber St. Antelinks




