Heer, Uw wil geschiede.

T

GEDENK IN UW VROME GEBEDEN
MEVROUW

Maria ISEBAERT

Echtgenote van de Heer
OSCAR HEYSE
geboren te Wasquehal (Frankrijk) op 21 juli 1900
en schielijk overleden te Opbrakel op 11 mei
1967, gezalfd met de H. Olie en de pauselijke
zegen.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Dit zo pas en onverwachts afgesloten leven is
in stille eenvoud en vroomheid rijk geweest aan
verdiensten. Daarom gij allen die me liefhebt,
weent niet en weest niet bedroefd, want wat is
er schoner dan na een vroom en welbesteed le-
ven naar God te gaan.

De grote genade ; die God aan kinderen geven
kan, is een gocde en toegewijde moeder te heb-
ben - Moeder muntte uit door haar onverpoosde
werkzaamheid, haar toewijding en zorg, haar
diepe genegenheid en liefde voor haar man en
kinders, maar vooral door haar eenvoud, haar
zacht karakter en haar oprechte godsvrucht en
onderwerping aan Gods H. wil in wel en wee,
in lief en leed, in kruisen en beproevingen. Moe-
der heeft te midden van Gods vrije natuur, ver
van het gewoel van de wereld, dankbaar en te-
vreden, haar leven gewijd, Gode ter ere en haar
geliefde gezin ten bate.

Mijn dierbare echtgenoot, kinders, schoon- en
kleinkinders, alhoewel duidelijke tekenen, van
de jaren en ziekte een voorbode zijn van het ein-
de, toch heeft mijn schielijk heengaan U allen
verrast. Tijdens mijn leven heb ik veel aan U
allen gedacht en bezorgd geweest, voor U allen
veel en gaarne onbaatzuchtig gewerkt, voor U al-

len gebeden. Vele en schone jaren heb ik in uw
midden doorgebracht, dankbaar heb ik van Gods
Vaderhand alles aanvaard wat het leven me
bracht, in mijn geloof en gebed kracht en troost
geput. Bewaar uw geloof en leeft in vrede voor
de korte tijd dat het leven ons een kans geeft.
Blijft moeder gedenken in een goed gebed in af-
wachting van ons eeuwigdurend vereend en ge-
lukkig-samenzijn bij de Heer. God zegene en be-
ware U allen in zijn liefde en vrede !

Op een bijzondere wijze ben ik de pleegfamilie
Pieteraerens-Soetens zeer genegen en dankbaar
voor het goede bij hen genoten en voor al de
goede diensten die mij te goede kwamen in mijn
opgroei en opvoeding, waar ik het troetelkind
was van de familie. God vergelde het hen mild.

Zoet hart van Maria wees mijn Heil !

De families ISEBAERT, HEYSE, SOETENS en
DE CUBBER,

innig getroffen door de blijken van deelneming

in rouw en gebeden, danken u van harte.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel.




