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In de vrede van de Heer
is heden van ons heengegaan

MEVROUW
MADELEINE JACOBS

echtgenote van de Heer
Jozef VAN DEN DOOREN

geboren te Scheldewindeke, op 5 februari 1917 en

godvruchtig overleden in de kliniek Maria Middelares

te Gent, op 20 november 1989, gesterkt door het
H. Sakrament der zieken.

Liefste Moeke,
eens was jij:
ons antwoord op zovele vragen,
onze liefdevolle, soms strenge moeder,
de sterke rechterhand voor vader,
een harde werker in de winkel en de bakkerij,
de opgewekte en zingende noot in de familie,
-liefst in stilte -de gulle hand voor zovelen,
onze voorbidder thuis en in de kerk...

Echter, toen je dacht nog te kunnen genieten van
enkele rustige, mooie jaren werd je getroffen door
ziekte en veel pijn. Moeilijk was het voor jou je te
moeten neerleggen bij die lichamelijke aftakeling:
jij, dat eens z6 dappere vrouwtje moest nu beroep

coen op zovelen. Ondanks alles bleef je innig be-
zorgd en dankbaar. Bezorgd om je man, het geluk
van je kinderen, de toekomst van je kleinkinderen.
Dankbaar voor de goede zorgen en het bij jou zijn
op je ziekenkamer. Ontroerd door de vele attenties
van familie en vrienden.

Je bent moe nu, leg de zware last maar van je af.
Rust in vrede bij de Heer op wie je zoveel vertrou-
wen hebt gesteld.

Tot afscheid nog een laatste kruisje:
"Moeke, God zegene en beware u.”
We zullen je missen.

De families VAN DEN DOOREN-JACOBS

danken U voor uw aanwezigheid en blijken
van kristelijke deelneming.




