Zalig de mens wien de dood niet onvoorbereid

vindt...
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Wat is het leven van een mens toch kort in
duur, maar de waarde ervan wordt niet bepaald door
het aantal jaren; wel door de inhoud ervan en de
wijze waarop het leven werd doorgebracht.

Gelukkig dat wij, kristen mensen, geloven dat
ons leven en sterven in Gods Hand ligt en dat Hij
ten alle tijde van ons zorg draagt.

Onze dierbare overledene was 'n goede echt-
genoot en ’nzorgzame vader, toegewijd aan zijn
gezin en de steun van vrouw en kinderen. Zijn ge-
dachtenis zal bij ons in ere blijven.

Almachtige God, wij bidden U voor de ziel van
uw dienaar, neem haar op in uwe hemel, die Gij
hebt voorbereid voor hen die U op aarde trouw

hebben gediend en die in geloof en betrouwen in
Jezus-Christus hebben geleefd.

Dierbare echtgenote, beste kinderen, familie
en vrienden heb dank voor al het goede dat ik
van U mocht ontvangen. Tot het einde van mijn
leven hebt gij mijn dagen aangenaam gemaakt.

Wij zullen U missen, Vader, maar wij weten ook dat
de Heer u Zijn geluk mededeelt.

Uw deelneming in rouw en gebeden was
voor ons een innige troost, daarvoor
betuigen we u onze oprechte dank.
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