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Gedenk in uw gebeden de ziel van
DE HEER
EDGARD JANSSENS

weduwnaar van Mevrouw

Julia VAN DE WALLE

geboren te Maarke - Kerkem op 23 mei 1919

en godvruchtig overleden te Gent

in het Academisch Ziekenhuis

op 18 oktober 1980,

gesterkt door de Heilige Sakramenten van de zieken.

Zijn levensweg is een lange kruisweg geworden.
Beladen met 'n zwaar kruis heeft Edgard dit kruis
gedragen met kalme moed. Onwillekeurig denken
wij aan het oude verhaal van de man Job, aan wie
alle vreugden van het leven en elke troost één voor
één ontnomen werden tot hem alleen nog zijn zieke
lichaam overbleef.

Wat heeft de wereld voor zin, wat heeft het leven
voor zin, als er op zoveel lijden geen antwoord
komt van uit de eeuwigheid ?

Vaarwel, beste Eric, sta je man, ik wens je een
flinke toekomst toe!

Vaarwel, beste broer en beste zusters en familie,
dank voor je goede zorgen in moeilijke dagen, ik
kon rekenen op je goedheid.

Dank, alle vrienden, voor elk goed woord en voor
je belangstelling.

Bidden wij voor EDGARD :

Heer, gij weet wat lijden is,

wat eenzaam zijn kruis dragen betekent.
Neem Edgard nu op in uw huis,

schenk hem vreugde voor altijd.

De namis wordt opgedragen
op zondag 7 december 1980 te 9.30 uur.

De Heer Eric JANSSENS,

De Families JANSSENS, SADONES,
VAN DE WALLE en POT,

danken U van harte voor de blijken van
genegenheid hen betoond in hun rouw.

DRUKK DE MEESTER-OUDENAARDE




