Geloofd zlj de Heer, Jezus Christus !

&

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Louisa Janssens

Weauwe van Wijlen
René¢ ROEYIERS
echtgenote van de Heer
Prosper UYTTERSPROT
Geboren te Denderleeuw, op 26 juli 1909 en god-
vruchtig overleden in de O. L. Vrouwkliniek
te Aalst op 17 februari 1968,
gesterkt door de H. Sakramenten der stervenden

Deze moeder was een teken van Gods aan-
wezigheid. God schiep haar, God riep haar,
God gaf haar een nieuw leven in zijn rijk. Va-
der, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, ook in
haar kinderen die haar kregen en verliezen.
Leer ons naar haar voorbeeld geven : het beste
dat we hebben. Om haar offer, Heer, vergeef
de schuld.

« Onrustig is elk mensenhart, tot het rust
vindt in God » (h. Augustinus). En elke mens
is op zijn manier van goede wil. Daarom zei
Kristus tot iedereen die Hij ontmoette, tot zijn
apostelen, tot de heidenen en zondaars :

« Vriend ».

Beminde echtgenoot; kinderen, kleinkinderen.
familieleden en vrienden, zo dikwijls waren
wij samen in vreugde en verdriet, als 't goed
ging en in moeilijkheden, in het werk en tij-
dens de rust. Altijd hebben wij getracht er de
de moed en de lach in te houden. Dank voor
uw genegenheid en vriendschap, een kort ge-
bed voor mij. Weest ervan verzekerd, 't zelfde
van mijnen kant. Tot weerziens.

De tamilies
JANSSENS,
UYTTERSPROT,
ROEYIERS,
VAN BREMPT,
VAN BOUCHAUTE
en RAES

danken u voor de blijken van genegen-
heid, hun betoond bij het afsterven
van hun dierbare overledene.

Begraf. De Poorter Rodenbachstr. Denderleeuw




