BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie JANSSENS

echtgenote van de Heer
Charles VAN DAMME

geboren te Michelbeke op 9 december 1893 en

overleden in de St.-Franciscuskliniek te Opbra-

kel op 19 januari 1971, voorzien van de HH.

Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen
in het stervensuur.

Als echtelingen een halve eeuw samengeleefd
en gewerkt hebben, als ze hun taak volbracht
hebben en een welverdiende rust genieten, schij-
nen zij van elkaar nog meer te houden dan in
de drukte van het volle leven : nu hebben zij
tijd voor elkaar. Daarom ook is de pijn van
oude mensen die door de dood gescheiden wor-
den een zo troosteloos verdriet.

Wij zoeken naar woorden van opbeuring en
vinden ze niet, Toch geen zakelijke, menselijke.
Gelukkig is er voor de gedoopte het geloof in
het hiernamaals, de hoop op eeuwig leven waar
wij de inhoud wel niet van kennen, toch is het
de belofte van de Heer zelf.

Intussen bidden wij voor ons oud moedertje
en wij gedenken dankbaar het vele werk dat
zij voor ons heeft gedaan met haar vaardige
handen, haar liefdevolle aandacht en haar goed
woord. Moge de Heer van leven en dood haar
genadig zijn.

Lieve man, beste kinderen en kleinkinderen,
ik dank u allen voor uw aanhankelijkheid, voor
uw bekommernis om mij. Blijft elkaar een zelf-
de genegenheid toedragen. De Heer houde u
allen verenigd in zijn liefde.

De families JANSSENS, VAN DAMME, MACH-
TELINCKX en VAN HOORDE,

danken U voor uw blijken van deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Hoogstr. 21, Ned.




