Geloofd zij Jezus - Christus. Amen.
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BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

OSCAR JANSSENS

Echtgenoot van Mevrouw
CLARA BATTIAU

geboren te St.Maria-Horebeke de 13 Oktober 1886

en aldaar schielijk overleden te 18 April 1959.

Gezalfd met de H. Olie.
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Dit overlijden wijst er ons op hoe broos een men-
senleven is: vandaag nog gezond en opgeruimd en
morgen neergeveld. Hoe waar is het woord van
O. L. Heer: « Weest bereid, want gij kent noch dag
noch wvur... »

Maar dit is cen troost voor zijn echtgenote en kin-

eren: Vader was een goed mens. Hij was zachtmoe-
dig en vreedzaam in zijn omgang, daarom zal God
hem barmhartig zijn. « Zalig de zachtmoedigen want
zij zullen het Land ( van de hemel ) bezitten, zalig de
vreedzamen want zij zullen kinderen van God ge-
noemd worden.» Marr. 5.

De duurbare overledene was een rechtvaardig man
steeds bereid om eenieder dienst te bewijzen. Hij
heeft hard gewerkt voor de zijnen. Hij was een dank-
baar mens voor wie hem enig goed had gedaan.

Mijn duurbare Echtgenote en Kinderen, de slag is
hard, maar waar God slaat, zalft Hij ook. Onder-
werpt u aan de Goddelyke Voorzienigheid en vol-
brengt trouw Gods H.Wil. Gedenkt me in uw gebed.

Beste Bloedverwanten, Vrienden en Geburen, ik
bewees u gaarne cen dienst, bewijst me nu ook een
dienst en bidt voor mijn zielezaligheid.

Mijn Jezus barmhartigheid.
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Mevrouw Oscar JANSSENS geboren Clara BATTIAU haar kinde-

ren en kleinkinderen;

De familic JANSSENS-DE TEMMERMAN

De familie BATTIAU-GOSSEYE

innig om Uw gebeden

Danken
en om Uw blijken van deelneming.

Druk. Portois Schorisse.




