Mijh ziel verwacht van U verlossing, Heer !

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

OSCAR JANSSENS

weduwnaar van Eleonora JOOS

Geboren te Michelbeke, op 1 februari 1904
en godvruchtig overleden in de
St.-Elisabethkliniek te Zottegem,

op 26 februari 1981,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.
Lid van de bond der gepensioneerden.

Vandaag op aswoensdag worden we gecon-
fronteerd met de altijd-actuele waarschuwing :
« Gedenk, mens dat ge stof zijt en tot stof
zult wederkeren ». Het « heden ik en morgen
gij » wordt elke dag weer opnieuw bewaar-
heid.

We kunnen inderdaad de dood niet ontlopen.
Maar de gelovige mens weet dat de dood
hem voert naar de plaats waar God hem
opwacht, in de armen van de Vader. Aldus
wordt het sterven voor de kristen milder in
zijn hardheid.

Oscar moest de dood niet vrezen : Hij was
een voorbeeldig kristen, vriendelijk en ge-
dienstig voor zijn medemensen. Hij was een
werkzaam en vlijtig man, een noeste arbeider
die zichzelf niet spaarde. Gezondheid en
kracht waren zijn deel en hij gebruikte dank-
baar zijn talenten. Als mijnwerker en seizoen-
arbeider wist hij zekerheid en bescheiden
welvaart te verschaffen aan zijn gezin. Toch
moest hij uiteindelijk de tol betalen voor zijn
ongemeten inspanningen. Met moed heeft hij
ziekte en lijden gedragen en als een offer in
Gods handen gelegd.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor de eerbied en genegenheid waarmee ge
mij steeds hebt omringd. Vergeet de voor-
beelden niet die ge van uw ouders hebt
gezien en bid voor moeder en mij, al de

dagen van uw leven.
Jezus, barmhartigheid.

De families :
JANSSENS, JOOS, MACHTELINCKX en
LISON,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.




