Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !
(Off. Overl.)

Tot dankbaar gedenken
van het leven en sterven van de Heer

XAVIER JOIRIS

echtgenoot van Mevrouw
Clara Truyen
geboren te Sprimont op 17 maart 1912
en overleden te Michelbeke op 5 juni 1980,

't Zij plant of dier of mens
God heeft elk zijn bestaan gegeven.
Alleen de mens mag eeuwig leven.

Altijd dienstbaar en breed begrijpend,
God vrezend en toch steeds blij gezind...
Zo ziet de Vader het liefst zijn kind.

Heer,

wij aanvaarden dit tijdelijk heengaan

- Uw heilige Wil is ook de onze -

en danken voor het rijkgevuld bestaan
dat w’hier op aarde XAVIER noemden.

De familie JOIRIS
TRUYEN

danken U zeer oprecht.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel




