Rust nu maar uit

je strijd heb je gestreden.

Net toen de eerste vogels

hun eerste lentelied aanhieven
ben je uit ons leven gegleden.
We zullen je missen, elke dag.

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

EMIEL JOOS

weduwnaar van Mevrouw Elisa Van der Linden

geboren te zegelsem op 11 augustus 1911
en bij Andy en Mieke te Mater overleden
op 22 maart 1995,

gesterkt door het gebed van de H. Kerk.

De families JOOS-CRUYPELINCK,
VAN DER LINDEN-DE CUBBER

danken voor je steun,
je gebed,
je aanwezigheid.

Jaren zijn voorbij gegaan.

Er was diepe vreugd en ook pijn,
maar in u is gebleven

door alles heen

de moed om verder te leven.

Je vreugde en genieten was stiller geworden
maar niet minder intens.

Er kwam een tijd

dat je geen woorden meer had.

Dat hoefde ook niet,

je ogen vertelden hun verhaal.

Ons huis is leeg,
maar ons hart zo vol
herinneringen ...

Namis:
zondag 14 mei 1995 om 9.30 uur.
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