Dat de Heer, die u geroepen heeft,
u in genade ontvangen.

1.

Gij die hem gekend
en bemind hebt gedenk

DE HEER
Etienne JORIS

echtgenoot van Mevrouw
Monique PARREZ

Geboren te Moerbeke op 26 januari 1935
en overleden te Geraardsbergen
op 20 april 1996.

De families JORIS, PARREZ,
VANDER PUTTEN en DESMAREY

danken voor de blijken van deelneming en
medeleven het betuigd in deze rouw.

Wij danken U, Heer God,

voor de mens

die zo nabij en dierbaar was

en die plotseling is weggevallen
uit deze wereld.

Wij danken U,

voor alle vriendschap

die van hem is uitgegaan
en voor de vrede die hij
heeft gebracht.

Wij vragen U,

dat er van dit mensenleven

niets zal verloren gaan,

dat alles wat hij gedaan heeft

ten goede zal komen aan deze wereld
en dat hij in alles

waarin hij groot is geweest

tot ons mag spreken,

juist nu hij gestorven is.

Begr. Moulart & Herregodts Drukkerij Van de Maele







